
Hallo iedereen,

Momenteel zijn er eventjes geen judolessen maar niet getreurd, jullie hoeven de trainers
en het bestuur niet te lang te missen want wij brengen ze gewoon tot bij jullie.

In dit boekje kom je wat meer over hen te weten, het vraagt hier en daar wat puzzelwerk
maar spelenderwijs leer je ze één voor één wat beter kennen. Achteraan zijn ook nog
enkele extra spelletjes toegevoegd.

Het leukste is om het boekje even af te drukken en alles naast elkaar te leggen. Mocht je
graag een papieren versie hebben maar heb je geen printer? Laat het ons dan even weten,
dan bezorgen wij jou een boekje.

Binnenkort krijgen jullie meer nieuws hoe de volgende weken er zullen uit zien.
Ondertussen kan iedereen genieten van een heerlijke paasvakantie.

Wij hopen iedereen snel weer terug te zien!

Veel spelplezier en tot snel!

Een stevige ippon,

jullie bestuur en trainers

SPELBOEKJE
JUDOCLUB BOECHOUT



WIE IS HET?
Je ziet op de volgende pagina een foto van enkele van onze trainers en bestuursleden.

Tracht de foto te linken aan de juiste persoon en aan de juiste uitspraken.
Bij elke foto hoort een cijfer, een hoofdletter en een kleine letter.

Succes!
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Hieronder een aantal van onze trainers en bestuursleden, 
wie kan ze aan de juiste foto en uitspraken linken? 

1 Wie:  
 BERT DOMS, 31 jaar, voormalig trainer 1de Dan en bestuurslid. 
 Ik startte met judo toen ik in det 3de leerjaar zat, ik was toen 8 jaar denk ik. Bijna mijn volledige huidige 

vriendenkring heb ik te danken aan Judoclub Boechout. Zelfs terwijl de meesten al 5 of misschien 10 jaar 
geen judo meer doen zien we elkaar nog elke week (behalve tijdens corona natuurlijk). Jammer dat ik de 
laatste jaren geen training meer kan geven/volgen door mijn slechte rug. 

 Mooiste moment: 
 Ik twijfel tussen de talloze judokampen of mijn zwarte gordel. En bij die laatste bedoel ik niet het examen 

zelf (want toen had ik teveel stress), maar wel de maanden ervoor: 5 dagen in de week trainen, samen 
met Pieter Tersago. Toen hebben we toch wat afgelachen. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Gezien ik zelf niet meer train heb ik geen directe doelen meer voor mezelf. Met het bestuur wil ik mezelf 

natuurlijk wel blijven inzetten om de club gezond en plezant te houden. 
 
2 Wie:  
 BERT HOEDEMAKERS, 42 jaar, trainer 3de Dan en bestuurslid. 

Ik ben op 5-jarige leeftijd met judo gestart samen met mijn zussen in de kleine zaal waar nu de Wigwam 
is. De beginjaren waren vooral gericht op plezier beleven met vriendjes en zo de basistechnieken onder 
de knie te krijgen. Aan competitie werd toen niet gedaan binnen de club. 
Nadien heb ik met de club tal van verhuizen meegemaakt. We trokken van de wigwam naar Voco, de 
dorpsschool in Vremde, terug naar de wigwam, naar de Jan Frans Willemschool, terug de wigwam om 
uiteindelijk op onze huidige locatie verzeild te geraken. 
In 1994 ben ik samen met Wouter Ceulemans als 16-jarige in het bestuur van de club terecht gekomen 
als jeugdafgevaardigde. Nadien als volwaardig bestuurslid en ondertussen al jaren de penningmeester 
van de club. In 1995 gaf onze hoofdtrainer er zowat de brui aan en gaf ik training aan alle groepen. De 
club bestond toen nog maar uit een kleine 40 actieve judoka’s. Dit was zeker geen gemakkelijke periode 
aangezien ik dan ook les gaf aan broers en zussen. 
In 1998 werd ik 1ste dan, de eerste zwarte gordel voor de club in meer dan 10 jaar. In 2007 behaald ik de 
graad van 2de dan en in 2012 mijn huidige graad van 3de dan. Als trainer heb ik 2003 mijn diploma initiator 
behaald en ondertussen heb ik al tal van onze judoka’s voorbereid voor het examen van zwarte gordel. 
Ondertussen had ik ook al de stap gezet naar wedstrijd official. Ik werd tijdopnemer in 2000 en provinciaal 
scheidsrechter in 2002. In 2011 werd ik in Istanbul bevorderd tot continentaal scheidsrechter. 
De club is in al die jaren meer en meer geworden wat ze vandaag uitstraalt. Een club waar iedereen 
welkom is. Of je nu aan competitie wil doen of niet. Samen met een heel team zijn we in 2000 ook gestart 
met de ondertussen bekende judokampen waarvan ik er op dit moment maar 1 heb gemist. 

 Mooiste moment: 
 Er zijn er heel wat geweest, zoals in 1995 provinciaal kampioen zijn in de -60 kg, tijdsopnemer worden en 

iemand voor de allereerste keer klaarstomen voor 1ste, 2de of zelfs 3de Dan. Het allermooiste moment was 
het behalen van mijn diploma continentaal scheidsrechter. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Een 4de Dan behalen was altijd één van mijn doelstellingen, daar zit een kata met wapens in. 
 
3 Wie: 
 BRAM JANSSENS, 20 jaar, hulptrainer met bruine gordel en dus 1ste Kyu, trainersafgevaardigde. 
 Ik begon met judo in onze club in 2008 en ben sindsdien nooit meer gestopt. Sinds 2016 ben ik ook 

hulptrainer, en drie jaar later werd ik aangesteld als trainersafgevaardigde in het bestuur van de club. 

  



 Mooiste moment: 
 Dag 2 van de interclub in 2019, de dag waarop we als ploeg zeer sterk vochten (2 overwinningen en 2 keer 

gelijk) en ik mijn eerste overwinning op de interclub behaalde. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Een zwarte gordel. 
 
4 Wie: 
 CHRISTOPHE DE WEERDT, 20 jaar, hulptrainer met bruine gordel en dus 1ste Kyu. 
 Toen ik in de club begon, heb ik meteen heel veel goede vrienden gemaakt die er nu ook nog steeds bij 

zijn. Na enkele jaren was ik groot genoeg om mee op judokamp te gaan. Ik ben op één uitzondering na 
elk jaar kunnen meegaan en herinner me die kampen nog stuk voor stuk omdat ze zo fantastisch zijn!  

 Ik heb ook een scheidsrechtercursus gevolgd, maar door o.a. tijdsgebrek ben ik het toch niet geworden.  
 Ik geef ook al lange tijd training in de club. Eerst enkel aan groep 1 maar nu toch ook al eventjes aan groep 

2. Ik amuseer me daar echt rot mee en vind het ook leuk om de judoka's beter en beter te zien worden! 
Door studies heb ik 2 jaar geleden een jaartje geen judo gedaan en heb het toen echt hard gemist! 

 Mooiste moment: 
 Mijn mooiste judomoment is denk ik toch wel mijn zilveren medaille op de Vlaamse scholencompetitie 

toen ik in het 6de middelbaar zat. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Uiteraard ga ik voor zwarte gordel, zodat ik ooit ook aan groep 3 les kan geven! 
 
5 Wie: 
 ELS AUGUSTINUS, 34 jaar, trainer 3de Dan en bestuurslid. 
 Mijn grote broer deed judo en toen ik hem met mijn ouders van de trainingen ging afhalen was ik steeds 

geboeid door wat al die kindjes daar op die tatami deden. Ik was een beetje een ‘kwa jongen’ vroeger en 
mijn ouders vonden het dus een goed idee dat ook ik judo zou doen. 
Op 6-jarige leeftijd startte ik in Judoclub Boechout in de Voco. Ik beleefde veel plezier aan het judo, ik kon 
me uitleven in de sport en dit samen met mijn vrienden en vriendinnen. Als U11 en U13 nam ik regelmatig 
deel aan een wedstrijd. Ik leerde winnen en verliezen en ik voelde mij goed bij de competities. Mijn 
toenmalige trainer raadde me aan om wat competitiever te gaan trainen en ik sloot me ook enkele jaren 
aan bij Satori Kwai te Mortsel. Ook bij de U15 en U18  voelde ik mij goed bij de wedstrijden en ik kreeg de 
kans om te starten in de  Judo -Topsportschool te Merksem waar ik mijn 5de en 6de middelbaar voltooide. 
Door een aaneenschakeling van blessures besloot ik het competitieve opzij te zetten en me terug meer 
te richten op het recreatieve aspect van het judo.  
Bovendien lag mijn hart nog steeds bij judoclub Boechout. Ik nam aan de opleiding voor het alg. gedeelte 
trainer B en ik sloot me weer aan bij de club. Op 18-jarige leeftijd nam ik er een functie op als trainer 
(daarvoor was ik ook al enkele jaren assistent-trainer). Inmiddels ben ik fiere hoofdtrainer en 
clubbestuurder van deze familiale club waar vooral vriendschap voorop staat. In 2019 behaalde ik de 
graad van 3de Dan en als trainer probeer ik  zoveel mogelijk bijscholingen van Judo Vlaanderen en Sport 
Vlaanderen te volgen. 

 Mooiste moment: 
 Daar ik al zoveel jaren judo doe, is het heel moeilijk om 1 moment uit te kiezen, ik heb er meerdere. Het 

behalen van de selectie om naar de Judo-Topsportschool te mogen gaan, mijn 3de plaats op het Vlaams 
Kampioenschap en het behalen van mijn 3de Dan, maar vooral de judokampen zijn steeds hoogtepunten 
van elk jaar. Het doet me plezier om te zien hoe de kleine judoka’s uitgroeien tot fantastisch warme, toffe, 
behulpzame judoka’s met het hart op de juiste plaats. Zo blijft judoclub Boechout een warme club die 
door de volgende generaties op een plezante manier wordt verder gezet. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 4de Dan (en wie weet nog meer…) worden en nog heel veel kindjes (zowel groot als klein) van onze mooie 

sport en club laten genieten. Ook in het bestuur wil ik nog lang mijn steentje blijven bijdragen. 
 



6 Wie: 
 FAMKE BORGMANS, bijna 18 jaar, hulptrainer 1ste Kyu. 

Ik ben in het midden van het seizoen van 2010-2011 begonnen. Ik herinner mij nog goed het moment dat 
ik voor het eerst binnenkwam en de opluchting die ik voelde toen ik mensen zag die ik al kende. Voor de 
rest herinner ik me enkel een paar heel specifieke momenten. In groep twee is er veel veranderd. In het 
begin kon ik nog wel winnen in een gevechtje, maar tegen het einde van groep twee, wanneer de jongens 
aan de puberteit begonnen, kon ik van niemand meer winnen.  
Dan kwam groep drie. In het begin voelde het voor mij niet aan dat wij hier thuishoorden, want ineens 
trainden we samen met de mensen waar we voordien zelf training van kregen en waar ik alleszins naar 
opkeek. In het begin had ik even het gevoel dat ik wilde stoppen. Ik kwam niet meer zo graag naar de 
trainingen en moest mezelf altijd dwingen om te gaan, maar ik ben wel nooit gestopt. Een blessure die 
ervoor zorgde dat ik drie maanden niet meer kon trainen, leidde tot het besef dat ik nog wel judo wou 
doen omdat ik tijdens die maanden judo toch wel echt had gemist.  
Vervolgens werd ik hulptrainer, dit doe ik ondertussen al twee jaar. Vorig jaar mocht ik mijn examen 
afleggen voor mijn bruine gordel. Corona had andere plannen, maar na heel wat uitstel behaalde ik het 
toch. 

 Mooiste moment: 
De eerste keer dat het mij lukte om een kata-guruma uit te voeren. Het is niet echt iets speciaals of zo, 
maar ik was enorm trots op mezelf omdat het mij al heel lang niet lukte.  

 Welke doelen wil je nog behalen: 
Om eerlijk te zijn ben ik al verder geraakt dan dat ik ooit had gedacht. Ik had nooit verwacht dat ik een 
bruine gordel zou hebben bijvoorbeeld. Maar in al die jaren dat ik al judo doe heb ik nog nooit 
meegedaan aan een competitie. Dus is mijn doel om ooit toch nog aan een competitie mee te doen. 

 
7 Wie: 
 JOKE VAN ISHOVEN, 29 jaar en 17 maanden, trainer 1ste Dan en bestuurslid. 

Ik ben ooit na een sportdag op school samen met mijn nicht Maxime met judo gestart. Zowel op als naast 
de mat een onafscheidelijk duo. Ik leerde veel vrienden kennen die ik nog steeds wekelijks zie of hoor. 
Ook mijn huidig lief, “Bert Doms, die met zijn krullen” heb ik aan onze club te danken.  

 Kleine judoka’s worden groot, en zo begon ik (onder lichte dwang van Bert Hoedemakers, waarvoor dank!) 
aan het examen voor 1ste Dan, samen met Maaike van JC Bonheiden. Met letterlijk veel zweet, bloed en 
tranen (jep, eens goed wenen in de kleedkamer hoorde er ook bij) en veel hulp van Bert H en de trainer 
van Bonheiden slaagden we hier in. Ik zette ondertussen mijn eerste stapjes als hulptrainer op de mat en 
begon nadien samen met Bert D en Maaike aan de initiatorcursus. Er kwam een plaatsje vrij in het bestuur, 
waarvoor ik me graag kandidaat stelde en zo vond ik mijn plekje in dit team. Het kriebelde om de jaarlijkse 
judokampen mee vorm te geven, dus zette ik ook de stap naar de kampbegeleiding. En zo geschiedde! 

 Mooiste moment: 
 Het is moeilijk om 1 moment uit te kiezen. Elke eerste dag van het judokamp bijvoorbeeld. Maar een 

ander mooi judomoment vind ik wanneer ik zie dat ik de jongste judokindjes iets heb kunnen bijleren. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Niet meer al te veel blessures oplopen, eventueel nog enkele Dan-graden erbij en vooral nog heel lang 

met onze club verbonden blijven. 
 
8 Wie: 
 JONAS JANSSENS, 17 jaar en 1ste Kyu, hulptrainer. 
 Ik begon met judo in 2010. Eerst ben ik judo blijven doen omwille van de vriendschappen die ik in de club 

had. Later kwam daar nog de competitieve component bij en wou ik ook op wedstrijden steeds beter 
presteren. 

 Mooiste moment: 
 Brons behalen op het Vlaams kampioenschap U18. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Nog medailles winnen op het Vlaams of Belgisch kampioenschap. 
 



9 Wie: 
 KEVIN PEETERS, lichamelijk 34 jaar maar mentaal 14 jaar, hulptrainer 1ste Kyu. 
 Ik werd lid van de club toen ik 7 jaar was, dit moet dus in ’94 geweest zijn in de kelders van het 

Tenniscentrum Voco te Boechout. Ondertussen dus 27 jaar onafgebroken lid van Judoclub Boechout! Ik 
heb sindsdien alle verhuizen naar Dorpsschool Vremde, Jan Frans Willemsschool en Wigwam 
meegemaakt. Ondertussen steeds wanneer ik kon mijn examens voor een hogere graad meegedaan en 
zo stilletjes aan opgeklommen. Vanaf mijn 16 jaar ook het trainerskorps vervoegd om de hoofdtrainers 
bij te staan. Sinds mensenheugenissen een bruine gordel tot enkelen hun ergernis ;-) 

 Mooiste moment: 
 Zeer moeilijk om hier 1 moment uit te pikken, er zijn er echt talloze! Podiumplek met de interclubploeg, 

de memorabele activiteiten op een judokamp maar als ik dan toch moet kiezen gaat het niet over een 
moment maar over heel mijn “judocarrière” waarbij ik terecht ben gekomen in een club waar de 
vriendschap op de eerste plek komt. De samenhorigheid die binnen onze club hangt is wonderbaarlijk en 
vele andere clubs zijn hier dan ook (terecht) jaloers op. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Vooral zoveel mogelijk kennis doorgeven aan de jeugd en ervoor zorgen dat de sfeer die binnen onze club 

hangt niet verandert. 
 
10 Wie: 
 MAARTEN VANNUFFELEN, 20 jaar, hulptrainer 2de Kyu. 
 Ik begon met judo op mijn 9 jaar en sindsdien werd ik met de jaren steeds fitter en sprtiever, en ik doe 

altijd graag mee aan wedstrijden. Sinds enkele jaren ben ik ook hulptrainer. 

 Mooiste moment: 
 Mijn eerste medaille: zilver op het Provinciaal Kampioenschap. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Met de club samen een prijs winnen. 
 
11 Wie: 
 NICOLE VAN DEN MOOTER, 63 jaar, voorzitter van de club. 
 Ik kwam bij de club in 1998. Gedurende 3 jaar heb ik  de functie uitgeoefend van ondervoorzitter, 

secretaris en penningmeester. Samen met de toenmalige trainer en Bert Hoedemakers hebben we in 
2001 het eerste judokamp georganiseerd, in Frankrijk. Kort daarop werd ik als voorzitter van de club 
verkozen en ben dat nog steeds. 

 Mooiste moment: 
 Mijn mooiste judomomenten zijn de kampen met Judoclub Boechout. Ik geniet er dan zo van om de 

kinderen en jeugd gelukkig te zien, te genieten van de verschillende trainingen en de activiteiten die door 
de kampleiding ineen gestoken worden . We hebben een toffe club en worden overal graag gezien. Ik heb 
zonet nog een mooi bericht ontvangen van de Directie van Maaseik waar het kamp plaatsvindt: “Jullie 
verdienen het om de laureaat te zijn voor de creatiefste club van Boechout, want als alle  kampgangers 
zo zijn als jullie club dan zou het tijdens de vakantie hier een droom zijn.” 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Ik zou graag nog meemaken dat we na deze coronacrisis tenvolle met z’n allen terug kunnen genieten van 

het judo. Ik wil eraan meewerken dat we als club hier sterker uitkomen en er terug samen staan als één 
keisterke familiale club waar iedereen zich thuisvoelt. 

 
12 Wie: 
 PAUL AUGUSTINUS, 65 jaar en bestuurslid.  

Vermits mijn beide kinderen judo deden werd ik als eens opgetrommeld om mee naar wedstrijdjes te 
gaan, kinderen te vervoeren naar wedstrijdjes samen met mijn kinderen en bij een aantal activiteiten 
buiten het judogebeuren te helpen in de club. Dit mede natuurlijk doordat mijn echtgenote Nicole toen 
al de taken op zich had genomen van ondervoorzitter en secretaris. Dit dateert allemaal van rond 1995.  



Wanneer echter de toenmalige voorzitter zich minder om de club ging bekommeren in 2001 en Nicole de 
taak van voorzitter opnam werden enkele ouders die zich ook al volledig inzetten voor de club gevraagd 
om een bestuursfunctie op te nemen in de club. Zo werd mij gevraagd om secretaris te worden. De club 
lag mij toen ook al zeer nauw aan het hart en nog steeds.  
De vriendschapsband en de bekommernis die er bij de jongeren en iets ouderen om ieder lid van de club 
leeft is enorm. Het respect en de waardering die ik van ieder lid ondervind doet deugd.  
Hetgeen ik echter het liefste doe is op de achtergrond werken, aankopen doen voor het kamp, rondrijden 
voor bedeling van allerlei zaken en helpen achter de schermen waar ik kan.  
Ik ben momenteel het oudste bestuurslid van de club, heb ook nooit op de judomat gestaan maar judo 
heeft mij altijd geboeid.  

 Mooiste moment: 
 De judokampen. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Een club die welvarend blijft voortbestaan.  
 

13 Wie: 
 PAUL VAN DEN CLOOT, 2x 25 jaar, hulptrainer 1ste Kyu en bestuurslid. 
 Ik begon samen met enkele vrienden en mijn zussen met judo in Zoersel, van mijn twaalf tot zestien jaar. 

Acht jaar later sloot ik me na mijn studies even aan in Hasselt, net lang genoeg om de basis terug onder 
de knie te krijgen, maar pas sinds 2011 doe ik non-stop aan judo. Eerst een dikke 2 jaar in Lier, sindsdien 
in onze geweldige club in Boechout waar ik nu al enkele jaren ook hulptrainer in groepen 1 en 2 ben, als 
coach mee naar wedstrijden ga en in het bestuur zit. 

 Mooiste moment: 
 Ik geniet het meest van zeer intensieve trainingen waarbij ik met moeite van de tatami terug recht geraak, 

zalig. Toch zolang ik niet de enige ben en ook de anderen even afgemat zijn :-) 
 Andere topmomenten zijn er natuurlijk ook, zoals tijdens het lesgeven in de jongste groepen wanneer de 

kinderen je superactief rond de nek vliegen (de voorbije maanden mocht dat even niet meer). Of tijdens 
het coachen wanneer je judoka's zich volledig geven tijdens hun wedstrijden. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Nog vele jaren intensief kunnen meetrainen met gemotiveerde judoka's. En dan ooit de tijd vrijmaken om 

voor een 1ste Dan te gaan. 
 

14 Wie: 
 SEPPE VERHEYEN, 18 jaar en 1ste Kyu, hulptrainer. 

In de zomer van 2010 nam ik deel aan de Roefeldag, waarbij ik de initiatie zo leuk vond, dat ik besloot het 
daaropvolgende schooljaar met judo te starten. Aan groep 1 heb ik veel goede herinneringen, de 
kersttrainingen met kerstboompje en kerstmutsen waren mijn favoriet. In het voorjaar van 2014 mocht 
ik eindelijk naar groep 2. Plots waren niet meer de gele, maar de groene banden de hoogste van de groep! 
Zoals gewoonlijk was zo een aanpassing even wennen, maar met de vrienden die ik in groep 1 al had 
gemaakt, was dit van korte duur. Het zelfde gebeurde bij de overgang naar groep 3.  
In september 2018 kon ik met Jonas en Maarten starten als assistent-trainer. Ik vind het heel leuk om mijn 
passie van het judo te kunnen overdragen naar nieuwe kinderen en ze te helpen met zaken waarmee ik 
zelf vroeger moeilijkheden had. 
Ik ben heel blij dat ik de evolutie van groep 1 naar groep 3 heb kunnen doormaken. Niet alleen heb ik veel 
geleerd, ook heb ik in die tien jaar tijd veel mensen heel goed leren kennen. Die vriendschappen groeiden 
en bloeiden verder tijdens de ontzettend leuke judokampen en andere activiteiten, zoals de interclub, 
traditionele barbecue en spaghetti-avond. Ik beoefen judo niet om een topsporter te worden: competitie 
is geen prioriteit voor mij, maar dat wordt ook niet opgedrongen in de club. De intense groepssfeer, de 
gezamenlijke passie voor deze leuke sport en het samen plezier maken, zijn de meest primerende factoren 
doorheen mijn loopbaan in het judo. Deze passie doorgeven aan de jongere groepen als assistent-trainer, 
is iets waar ik onverwacht veel voldoening uit haal. Waar zou ik immers zijn belandt, als ik als achtjarige 
niet door die leuke initiatie was geprikkeld om me in te schrijven? 

  



 Mooiste moment: 
 Ik heb al zoveel mooie judomomenten meegemaakt, dat ik niet echt weet welke ik moet kiezen. Voor mij 

is een mooi judomoment niet een spectaculaire ippon, maar eerder al de dingen hierrond. Vers in het 
geheugen zit de kersttraining in december 2020 die Famke en ik voor groep 1 in elkaar hadden gestoken. 
Hoewel wij zelf geen fysiek contact mochten maken, was het bijna hartverwarmend om iedereen zoveel 
plezier te zien hebben tijdens onze speciale training. Zeker tijdens het deel waar we van de donkere 
winterdagen gebruikmaakten, en we het licht uitschakelden en iedereen glowsticks gaven. Letterlijk en 
figuurlijk een lichtpuntje aan het einde van het harde, koelbloedige jaar dat we hadden kunnen doorstaan. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Misschien zal ik ooit wel de moed hebben om voor de eerste dan - een zwarte band - te gaan, en daar zal 

ik dan wel genoegen mee nemen. Wat ik vooral belangrijk vind in het judo zijn de mooie momenten in de 
club. Ik hoop - en ik ben er zeker van - dat er daar nog veel van zullen volgen. 

 
15 Wie: 
 VINCENT VERHAEGEN, ik stap dit jaar op tram 3, eeuwige 1ste Kyu, ex-hulptrainer en bestuurslid. 
 Zoals de meesten heb ik training gevolgd in elke groep. Vanaf ik in groep 3 zat, ben ik ook les beginnen 

geven als hulptrainer en maakte ik vast deel uit van de interclubploeg. 

 Mooiste moment: 
 De bronzen medaille met de interclubploeg. 

 Welke doelen wil je nog behalen: 
 Ooit 1ste Dan worden. 
 
 
 



Hieronder een eerste reeks uitspraken van onze trainers en bestuursleden, 
wie kan ze aan de juiste foto en naam linken? 

A Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
 De middeleeuwen. De tijd van ridders en jonkvrouwen! Al het elektrische en digitale achterwege laten en 

genieten van de natuur. Ook de opbouw van prachtige kerken van nabij meemaken lijkt me best 
indrukwekkend. 

 Met wie zou je een dag willen ruilen: 
 Orlando Bloom tijdens de opnames van Lord of the Rings. Schieten met pijl en boog op een geweldige set 

en in een prachtig land als Nieuw-Zeeland. En dit alles terwijl je elfenoren mag dragen! 
 

B Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
 De middeleeuwen. 

 Geheime talenten: 
 Er proberen te zijn voor iedereen, van klein tot groot, en luisteren naar wat er bij hen leeft. Proberen een 

moedertje (of bomma) te zijn voor de kleinsten en een luisterend oor te hebben bij de ouderen en ouders.  
 

C Welke superkracht zou je willen hebben: 
 De kracht om de kinderen in groepen 1 en 2 stil te krijgen wanneer we dat vragen ;-). 

 Geheime talenten: 
 Vogels spotten en koken. 
 

D Welke superkracht zou je willen hebben: 
Een coronavaccin kunnen toveren. 

 Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
Naar het huis waar ik nog steeds woon, maar dan 60 jaar geleden.  
 

E Geheime talenten: 
 Ik ben een veelzijdig judoka die links en rechts zijn mannetje kan staan, met een stevige basis op de grond. 

 Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
 Naar begin 2022, wanneer Covid achter de rug is en we terug vrij kunnen leven en reizen. 
 

F Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
Naar de dino's!!! 

 Welk dier zou je willen zijn: 
Een T-rex. Zeker als ik mezelf uit de toekomst dan kan ontmoeten.  
 

G Met wie zou je een dag willen ruilen: 
Hoewel teleportatie, onzichtbaarheid, of de superkrachten van bijna elke Marvel-superheld geweldig 
zouden zijn, denk ik dat zoiets banaals als het weer kunnen controleren het beste voor mij zou zijn. Ik haat 
regen. Een koude, gure wind? Ga maar weg. Een witte kerst? Jazeker, en dat mag bijna heel de 
wintermaanden zo zijn om ze draaglijk te maken. En voor de rest van het jaar mag het zonnig en warm 
zijn. Gedaan met fietsen door de regen en verkleumen van de kou! Laat het ’s nachts maar regenen, als 
ik in mijn bed lig. 

 Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
In het middelbaar had ik altijd een hekel aan het studeren voor het vak geschiedenis. Allemaal wel 
interessant, maar al dat van buiten leren vond ik hier toch niet zo leuk. Dus ik zou zeker naar de toekomst 
willen! Eender waar of wanneer, al is het honderd of duizend jaar. De wetenschap moet dan toch 



ondenkbaar ver staan? De klimaatopwarming kan dan toch niet meer ontkend worden? Bestaat internet 
nog? Bestaat judo nog, of zitten we allemaal thuis met virtual-reality-headsets wat worpen op elkaar uit 
te voeren? 

 
H Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
 Naar de tijd van de Romeinen, op voorwaarde dat ik de taal zou verstaan. 

 Geheime talenten: 
 Vechten met linkse technieken. Zo word je wereldkampioen volgens een zeer getalenteerde trainer ;-) 
 
I Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
 Een jaar voor mijn geboorte lijkt me wel tof. Eerst een terrasje doen met mijn ouders als jonge twintigers, 

dan al die prachtige plekken op onze planeet bezoeken die dan nog ongerept waren. Op het gemakje, met 
de rugzak en zonder gsm. 

 Geheime talenten: 
 Tijdens mijn studentenjaren was ik best goed in darts. Op café gaven clubspelers me hun eigen pijltjes 

wanneer ze me met vrienden zagen gooien. Sindsdien beperkt mijn geheim (?) talent zich tot mezelf 
overtuigen dat ik nog ergens relatief goed in ben (niet eenvoudig met al dat jeugdgeweld rondom mij).  

 
J Welke superkracht zou je willen hebben: 
 Alleszins NIET kunnen vliegen (enorme hoogtevrees). Ik denk dat ik wel graag gedachten zou willen 

kunnen lezen. Zo kan ik snel overnemen als mijn tegenstander een worp in komt! Muhahaha. 

 Geheime talenten: 
 Nooit streepjes op ruitjes dragen ; me uit vermoeidheid verspreken op kamp ; flexibel zijn (iets te 

letterlijk).  
 
K Welke superkracht zou je willen hebben: 

Het hebben van superkrachten. 

 Geheime talenten: 
Meer focus dan je zou denken.  

 
L Met wie zou je een dag willen ruilen: 
 Met Hikkie uit "Hoe tem je een draak". 

 Welke superkracht zou je willen hebben: 
 Ofwel gedachten kunnen lezen ofwel onzichtbaarheid, omdat deze twee erg handig lijken.  
 
M Met wie zou je een dag willen ruilen: 
 Albert Einstein, om te weten hoe het zou voelen om ongelooflijk slim te zijn. 

 Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
 Naar de toekomst, om te kijken of wat we ervoor voorspellen klopt.  
 
N Welke superkracht zou je willen hebben: 

Ippons smijten omdat dat leuk is, 
super veel dame blanchekes kunnen eten zonder buikpijn te krijgen, 
kunnen wandelen op de wolken omdat deze zo zacht lijken. 

 Geheime talenten: 
Ik kan mijn linker oor laten bewegen, Nicole laten verschieten, Augustinus-oogjes maken en ik ben goed 
in schatten zoeken.  

 



O Welke superkracht zou je willen hebben: 
 Als ik een superkracht kon kiezen, dan zou ik voor telekise gaan omdat je dan je tegenstander kan werpen 

zonder hem aan te raken!! 

 Geheime talenten: 
 Eén van mijn geheime talenten is dat ik echt overal en altijd in slaap kan vallen, ik ben zelfs al eens op een 

judomat in slaap gevallen. De rest ga ik nog even geheim houden... 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een tweede reeks uitspraken van onze trainers en bestuursleden, 

wie kan ook deze aan de juiste foto en naam linken? 

a Welk dier zou je willen zijn: 
 Een kat die binnen en buiten kan leven. Buiten op avontuur kunnen gaan en dan binnen af en toe eens 

een dutje komen doen, zalig. 

 Grappigste herinnering: 
 Ik wil Paul A alvast voor zijn en vertellen dat ik op judokamp met een emmer water achter Bert D liep, 

struikelde en deze emmer deels over mezelf heb leeggegoten.  

 

b Met wie zou je een dag willen ruilen: 
Nemo, want ik zou ook wel eens graag als een klein visje in de grote oceaan willen rondzwemmen. 

 Grappigste herinnering: 
De meest grappige momenten heb ik toch op judokamp meegemaakt: 

-  Toen we Johan op judokamp wilde wakker maken, riep hij ‘ de walvis komt direct’. 

-  Er was een judoka niet helemaal wakker toen we hem uit zijn slaap haalde en die liep tegen een muur 

en liet tegelijk een prot. 

-  Hans, een medebegeleider op kamp, had net al de spelkaartjes gesorteerd op tafel, hij was zo blij dat 

de klus geklaard was en slaagde een zucht waarbij alle kaartjes terug in het rond vlogen. 

-  Alle woordversprekingen die er zijn om dat de begeleiders zo oververmoeid geraken van het super 

leuke fantastisch toffe kamp! 

 

c Welk dier zou je willen zijn: 
 Een kat: ronddwalen en lekker luieren als je dat wil. 

 Wat was het grappigste dat je meemaakte: 
 Op judokamp het vangen van een kip voor Nicole. 

 

d Grappigste herinnering: 
Mijn mama die zegt dat ik moet instappen in de auto, maar zo verward is dat ze me de tijd niet geeft en 

alleen doorrijdt. Daar stond ik dan alleen in Lier. 

 Als je drie wensen mocht doen, welke zouden het zijn: 
Geen racisme, seksisme of homofobie meer. Wat zou de wereld toch mooi zijn mochten we elkaar 

accepteren en als gelijken behandelen.  

 

e Welk dier zou je willen zijn: 
 Dat hangt van de situatie af, misschien een vogel. Vrij rondvliegen en de wereld van een totaal andere 

kant bekijken. 



 Met wie zou je een dag willen ruilen: 
 Neil Armstrong: als eerste een voet op de maan zetten, hoe bangelijk is dat wel niet. 
 
f Met wie zou je een dag willen ruilen: 
 Tommy Caldwell terwijl hij in zijn eentje een moeilijke route klimt op El Capitan, met overnachting in een 

portaledge om van het uitzicht te genieten. 

 Grappigste herinnering: 
 Mijn moeder heeft eens in het station van Antwerpen een euro in een bekertje van een bedelaar gegooit. 

Alleen bleek het geen bedelaar te zijn, maar iemand die gewoon op zijn trein wachtte met een kop koffie 
in zijn handen... 

 
g Welk dier zou je willen zijn:  
 Een galapagosschildpad. 

 Met wie zou je een dag willen ruilen: 
 David Attenborough. 
 
h Wat is je vroegste herinnering: 
 Ik ging niet graag naar de 1ste kleuterklas.  Je moest daar tekenen en knutselen en dat deed ik helemaal 

niet graag. 

 Grappigste herinnering: 
 De grappen die de kampleiding elk jaar opnieuw uithaalt met mij op kamp.  
 
i Mijn vroegste herinnering: 

De dorpsschool in Vremde. 

 Wat hoop je voor de toekomst: 
Een eigen plek en een mooi gezin.  

 
j Wat is je vroegste herinnering: 
 Heel lang geleden woonde ik naast Dries. En één van mijn vroegste herinneringen is dat we bij elkaar in 

de tuin gingen spelen of een bal naar elkaar gooiden over de draad tussen de tuinen. 

 Waar zou je naartoe gaan als je kon reizen in de tijd: 
 Als ik in de tijd kon reizen zou ik naar het Oude Rome willen gaan. Voornamelijk om met 's werelds 

grootste filosofen te praten en te vechten als een gladiator in de arena lijkt keicool!  
 
k Welk dier zou je willen zijn: 
 Een huiskat, omdat ze gewoon hun ding doen, zich zo goed als nooit zorgen moeten maken om voedsel 

te vinden en ze geen schrik van mensen hoeven te hebben. 

 Mijn vroegste herinnering: 
 Ik zat in de crèche alleen soep te eten in een hoek terwijl alle andere kinderen gewoon aan tafel zaten.  
 
l Welk dier zou je willen zijn: 

Een vogel om te vliegen. 

 Met wie zou je een dag willen ruilen: 
Met een wereldkampioen in iets.  

 
m Welk dier zou je willen zijn: 
 Een kat, want het enige wat die doen is slapen en eten. 



 Mijn vroegste herinnering: 
 Er zijn er twee, ik weet alleen niet welke er eerst is gebeurd. Optie 1 is een vakantie in Spanje, ik was een 

spelletje aan het spelen met een persoon die we kenden van ginder. Optie 2 is het zomerklasje, ik herinner 
me daar nog een paar vage dingen over.  

 
n Geheime talenten: 

Tijdens de judokampen was mijn grootste talent dat ik de laatste dagen overal, maar dan ook overal, in 
slaap kon vallen (in de gang, op de parking, op de tram,…).  

 Grappigste herinnering: 
Mijn vriendin die plots een frietje uit haar mouw tovert terwijl we in de zetel zitten. Ze verschoot er zelf 
van. 
 

o Welk dier zou je willen zijn: 
Voor 1 dag zou ik best een huiskat willen zijn. Opstaan wanneer je wil, eens wakker krijg je je eten zomaar 
voorgeschoteld. Daarna op avontuur trekken in de tuin door op daken en muren te lopen. Mocht het 
allemaal wat vermoeiend zijn, gewoon wat genieten van de zon om ‘s avonds dan terug huiswaarts te 
keren om de hele avond geaaid te worden terwijl mijn baasje TV zit te kijken.  

 Als je drie wensen mocht doen, welke zouden het zijn: 
1. iedereen een goede gezondheid (om lekker cliché te doen, maar in deze tijden niet onbelangrijk) 
2. Beentjes grijpen bij Judo is terug toegelaten! (Sukui Nage, here I come!) 
3. Alle talen van de wereld vloeiend kunnen spreken 
 

 
 

 
 
 

Wat hopen wij allen voor de toekomst: 

Joke vat het mooi samen: 

"Een tijd waarin samen judo doen weer vanzelfsprekend is. Dat we terug zonder zorgen in een veel te warme 
en misschien niet al te goed verluchtte dojo tegen elkaar kunnen hangen, met 15 op een hoop kunnen kruipen 
voor een onnozele foto, onze longen uit ons lijf supporteren op de interclub, gevolgd door een gezellige avond 

in het Kasteeltje. Ik hoop dat we snel terug de week kunnen afsluiten met een pint in de cafetaria na de 
training, dat de judoka’s opnieuw het gezicht kunnen zien van de persoon die hen training geeft en snel een 

spetterend judokamp waar we weer helemaal ons gezellige JCB- zelve kunnen zijn." 
 

 
 

 
 
 



SPELLETJES



ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

REBUS



VIND DE TRAINERS

VIND DE DT-FOUT
Bericht van Seppe:

“Hoewel ik er altijd zo op let dat ik alles correct schrijf, is er deze keer toch een foutje in 
mijn tekst voor het spel “Wie is het?” geslopen.

Kunnen jullie mijn dt-fout vinden voordat ik bezwijk aan schaamte?”



MAAK JE EIGEN ONTWERP
VOOR EEN CLUB T-SHIRT



VEEL PLEZIER!


