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Dagverslag: woensdagavond en donderdag 

We eindigden een geweldige woensdag met nog een initiatie karate. Daar hebben we ons 

nog wat extra en op een andere manier een beetje leren verdedigen in geval van nood. Na 

het verschil geleerd te hebben tussen slaan en stoten en onze polsen geconditioneerd te 

hebben gingen we voldaan en ervaringsrijk onze beddenbak in. 

  

De volgende ochtend werden we gewekt door tijdreizende, intergalactische hanen die ons 

vervolgens doorwezen naar een op en top ontbijt. Stevig aangesterkt stuurden de 

tijdreizende, intergalactische hanen ons naar de dojo voor een behaaglijke training onder 

leiding van Ken Kennes en Maaike Laeremans. De tijdreizende, intergalactische hanen 

gaven toe dat we reeds genoeg rondgevlogen hadden en lieten ons nogmaals aanschuiven 
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aan tafel voor fishsticks, appelmoes en rijst met currysaus. 

 

Naderhand was het tijd voor het kapiteinsspel om de tijdreizende, intergalactische hanen 

een middagdutje te gunnen. De leden kregen de opdracht aardmetalen te verzamelen om 

een compleet foutgelopen tijdlijn weer op de rails te krijgen. Al moest men oppassen voor 

wormgaten en tijdsbliksems! Volledig afgepeigerd vulden we daarop onze magen met 

heerlijke lasagne met heel erg, gigantisch, enorm, piramidaal, daverend, kolossaal, 

reusachtig veel liefde gemaakt. 

 

 

Kusjes, team aarde     (Leandro, Marte, Faisel, Safiatou, Fre, Wietse en Jonas) 

 


