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Dagverslag: zondagavond en maandag 

Gisterenavond zijn we bezocht geweest door 3 farao’s uit het oude Egypte met een spel om ons 
kennis te laten maken met hun cultuur. 

 

Ze vertelden alle 3 een gek verhaal over hun tijd en wij moesten dan uitmaken wie de echte farao 
was. Vervolgens lieten ze ons het werk verrichten en moesten we iemand kiezen om de juiste 
historische gebeurtenis te raden doormiddel van vragen te stellen. Daarna moest iemand anders 
naar voren gaan en die kreeg een filmpje te zien. Van dat filmpje moesten de teamgenoten drie 
woorden raden zonder dat de persoon vanvoor “euhm” zei. Voor zij die hier niet in slaagden 
volgde er een proefsessie van Egyptische cola, een iets pittigere variant van onze bekende soort. 
Toen de farao’s de cola beu waren besloten ze maar om eieren te slaan op de kapi’s. Sommige 
hardgekookt, sommige niet.  

 

Enkele duizenden jaren later namen de Grieken hun intrede. 
Fris uitgeslapen en na goed ontbeten te hebben begonnen we aan een fikse training van onze 
enige echte olympiër, Mattthias Casse. Wat een verrassing!  
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Hij leerde ons de kneepjes bij van de perfecte ippon seoi nage waarna iedereen de kans kreeg een 
foto met onze wereldkampioen te nemen. De judogi’s kwamen ook vol te staan met signeringen.  
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Na gedouchet te hebben mochten we wederom aan tafel schuiven om Erols en Ans ongeloofelijk 
lekkere spaghetti te proeven. Na onze buikjes helemaal vol gegeten te hebben was het tijd om in 
Matthias’ voetstappen te treden en onze eigen medailles te verdienen op onze eigenste olympische 
spelen. Naast talrijke, traditionele spelen zoals discuswerpen, kogelstoten en verspringen, waagden 
we ons ook aan eerder onorthodoxe spelen als bakwandelen, kruiwagenracen en 
matjevouwenmetonsteamerop (vanaf nu een sport).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarenbovenop speelden we enkele variaties op het klassieke estafettespel. Als afsluiter van de 
activiteit kregen we ook nog eens de kans ons uit te leven op een springkasteel. Om te bekomen 
van al deze sportiviteiten en weer energie op te doen aten we verrukelijke, overheerlijke, zalige, 
warme pannenkoeken. Wat een topdag! 
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Groetjes, jullie ka(m)p(i)oenen: Leandro, Faisel, Marte, Safiatou, Fre, Wietse en Jonas 

 


