
Heyhoi, wij hier voor het laatste verslag alweer       . 

Gisterenavond na het avondeten is onze kennis die we hebben opgedaan de voorbije 
week over maffia getoetst. Vragen rond corruptie, tsunami’s en Paw Patrol hebben het 
ons moeilijk gemaakt de andere teams te verslaan, maar we kennen nu wel bijna alle 
worpen van de Kodokan. 

   
Ook zijn we specialisten in groenten en vogelsoorten, al is tomaat een knelpunt in een 
gesprek hier. Toen we uitgespeeld waren, konden we nog eventjes staloezepoezen voor 
we in ons bedje kropen. 

De volgende ochtend stond, zoals altijd, de vrolijke wekdienst weer voor onze deur. Een 
prachtig ontbijtje om zo veel mogelijk kracht op te doen voor misschien wel de 
belangrijkste activiteit van het kamp: de gevechtjes. 

 

 

In vier verschillende poules streden we tegen elkaar in onze specialiteit, judo, uiteraard! 
Vele ippons, waza-ari’s, yuko’s en enkele shido’s later zijn we toch nog als vrienden uit 



de dojo gewandeld. Er zijn zelfs maar een paar mensen een klein beetje gewond geraakt 
vandaag. Uiteraard zijn wij als stoere judoka’s heel hongerig na zo’n serie van gevechten, 
dus mochten we gaan eten. De frietjes waren goudbruin gebakken en lagen op ons te 
wachten. 

In de namiddag mochten we eindelijk eens ontspannen, een visite aan het zwembad 
zorgde ervoor dat al onze spieren terug los konden komen. Liggen in de bubbels of van 
de glijbaan gaan werkte al die gepijnigde gewrichten los. Toen we enkele uren later als 
rozijntjes uit het water kropen, voelden we ons helemaal als tevoren *kuch kuch*! 

Het laatste avondmaal was zoals elk jaar een barbecue. Worstjes, hamburgers, satés en 
vegetarische opties gepaard met een assortiment aan groensel heeft onze buikjes voor 
een laatste avond volledig gevuld. Ook werden de prijzen van beste ippon, meest 
verdienstelijke judoka en de winnende ploeg uitgedeeld. Deze prijzen werden gevolgd 
door uitgebreide speeches. 

 

 

 

Eens uitgegeten konden we onze laatste centjes uitgeven in het casino. Sommigen 
hadden iets meer chance dan anderen en eindigden de avond met wat meer geld dan ze 
begonnen, terwijl de ongelukkigen nog in schulden staan tot 2036. 



Zo zijn we bij het einde gekomen van ons gigageweldige kamp. Heel veel kudo’s naar de 
begeleiding en de keukenploeg. Morgen weer grote kuis dus nu vroeg het bedje in. 

Vriendelijke groetjes en tot volgend jaar! 

Rik, Pepijn, Briek, Leon, Ruben, Marte en Wiwi 

OVER AND OUT 

 

 


