
                     

 

Laten we weer even ter zake komen, gisteravond hebben we nog van een tweede training 
mogen genieten. Koen Sleeckx heeft ons het fijne van morote seoi nage geleerd. Een 
explosieve, intensieve, diepgaande, heftige, maar leerrijke training alweer. Toen we dan 
moesten stoppen, mochten we nog eventjes genieten in de ontspanningsruimte voor we 
onze rugzak moesten maken voor vandaag. Vervolgens vroeg naar bed, want drukke dag 
voor de boeg, de daguitstap. 

 

Om acht uur stond de vrolijke wekdienst aan ons bed en hebben we ons klaargemaakt 
om te gaan ontbijten. Na een stevig ontbijt om genoeg krachten op te doen voor de dag, 
maakten we ook onze lunch klaar, smoskes. Delizioso! Toen we helemaal klaar waren, 
vertrokken we naar het recreatiedomein Warredal. Basically, een trainingskamp voor 
maffioso in opleiding, maar in het geheim natuurlijk.  

Daar hebben we eerst een zoektocht moeten doen om onze padvinderskwaliteiten op te 
halen. Een tocht door een groot bos, hoge bomen, dichte struiken en hier en daar een 
kikker. Onderweg moesten we raadsels oplossen, zo verscherpen we onze hersenen. 
Toen we de kilometerslange (voor sommigen iets meer dan anderen) tocht hadden 
voltooid, mochten we onze broodjes eten. Ze zijn staalhard in Warredal… 

 

 

 

 

 

 



In de namiddag kregen we een kleine opleiding in het verplaatsen op eender welke 
manier. Al zijn het netten, bruggen, sleeën, muren… Overal kunnen wij nu over. Het 
hoogteparcours in het “recreatiedomein” is niet voor slappelingen. Verschillende routes 
in verschillende moeilijkheidsgraden hebben ons geholpen om onze kundigheden 
foutloos te maken. Geen enkel obstakel kan ons nog tegenhouden om ons doel te 
bereiken! 

 

Nu zijn we weer terug thuis en krijgen we frietjessss!!! Lekker smikkelen dus en tot 
morgen! 

 

Vrees ons 

Rik, Pepijn, Briek, Leon, Ruben, Marte en Wietse 


