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Gisteravond hebben we weeral een topgerecht voorgeschoteld gekregen van the one and only Erol, 

namelijk stoofvlees met frietjes. Er werden enkele bonnetjes uit het kampboekje gebruikt voor 

lekkere frisdrank te mogen drinken tijdens het eten, want een lekker colaatje maakte het helemaal 

af. Hiermee konden we terug veel energie opdoen om erna onszelf los te gooien in een energieke 

zumbales met een veel te springerige docent en nog opzwependere muziek.  

Toen onze batterijtjes weer op 

waren konden we terug onze 

bedjes opzoeken. De enkelen die 

nog een klein beetje energie over 

hadden streden nog wat voort 

tegen de slaap in de 

ontspanningszaal. 

’s Nachts zijn er enkele bizzare 

dingen gebeurd, zo zijn er wat 

mensen wakker geworden met 

heel wat tekeningetjes op zich en 

iemands spullen zijn op magische wijze naar de kamer ernaast verplaats, dit zorgde voor wel wat 

verbazing in de ochtend. 

De vrolijke wekdienst stond weer ’s ochtends vroeg klaar om ons op natte wijze weeral te wekken. 

Wanneer iedereen terug droog was, dit duurde bij sommigen al langer dan bij anderen, afhankelijk 

van hoeveel water er nog in de pistolen zat, ging iedereen richting ontbijt.  Het ontbijt is immers de 

belangrijkste maaltijd van de dag. Gerard 

Rooyakkers stond ons daarna op te wachten aan 

de dojo om ons een fysiek iets minder intensieve, 

maar een heel informatieve en interessante les 

te geven.  

 

Dit was zeer welgekomen aangezien de vorige dag 

super vermoeiend was. Voor de mensen thuis die 

de judo termen kennen, we hebben gewerkt rond 

uchi komi in ne-waza, iets wat we in de club thuis 

iets minder vaak doen. Dit was dus een toffe afwisseling. 

Een lekkere grote portie appelmoes met zalige patatjes en een stevige worst, daaruit bestond ons 

middagmaal. Dit is echt kampioenenvoeding en dat hadden we nodig. Om ons helemaal klaar te 



stomen voor de volgende activiteit, en amai was me dat een activiteit, deden ze ons er nog een 

chocomousseke bovenop. 

De befaamde activiteit is uiteraard het kapiteinsspel! Na het middageten stonden de drie biggetjes 

ons al op te wachten, ze zochten onze hulp om hun huisjes helemaal bestand te maken tegen de 

bijna onoverwinnelijke, grote, boze 

wolf. Door eerst verschillend 

gekleurde balletjes te verzamelen 

en ze terug te brengen naar de 

biggetjes konden we al wat geld 

verdienen voor een fundering. 

Daarna konden we een heleboel 

opdrachten doen om stro, hout of 

steen te verdienen.  

 

De moeilijkheidsgraad van de 

opdrachten bepaalde welk van de 

grondstoffen kon verdiend worden. 

Als teams waren het niet de groepen die we op het begin gekregen hebben, maar ze waren helemaal 

door mekaar geklutst. Op die 

manier konden we de anderen 

nog wat beter leren kennen, nog 

beter dan daarvoor.  Na 

snoepjes uit bloem halen, 

waterballonen kapotknuffelen, 

vliegtuigjes vouwen, frisbees 

gooien, beschuiten eten, 

staarwedstrijden en nog 

veeeeeel meer; konden we 

eindelijk aan de huisjes bouwen. 

Dit moest dringend gebeuren 

want de wolf was al onderweg. 

Na heel wat huffen en puffen 

stond er nog maar één van de 

drie huisjes rechtop, die hadden dan gewonnen.  

Dat was het voor deze keer! 

 

Doei doei en kusjes, 

Merel, Tijn, Jonathan, Ruben, Charlotte, Christophe en Wietse 


